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Gezamenlijke ontmoetingsdienst 3 maart 2024 

 

Voorganger: Ds Hans de Jong 

Muziek: Ineke en Jeroen uit Hardegarijp 

Thema: Vertrouw maar op mij. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zingen – 10.000 redenen (opwekking 733) 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 

Laat mij nog zingen als de avond valt 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 

Mijn adem stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 
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Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Schijn met uw licht in mijn hart Heer 

Schijn met uw licht in mijn hart 

Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Schijn met uw licht in mijn hart Heer 

Schijn met uw licht in mijn hart 

Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Welkom – Eeltje Herder 

Gebed – Eeltje Herder 

Zingen – Schijn met uw licht in mijn hart Heer (Opwekking 599) 

Schijn met uw licht in mijn hart Heer 

Schijn met uw licht in mijn hart 

Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Schijn met uw licht in mijn hart Heer 

Schijn met uw licht in mijn hart 

Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Bekleed met majesteit en macht 

Stralend in de glans van uw glorie 

Vul ons met uw liefde en kracht 

Wij zingen heilig heilig heilig 

Schijn met uw licht 

Schijn met uw licht in mijn hart Heer 

Schijn met uw licht in mijn hart 

Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Schijn met uw licht in mijn hart Heer 

Schijn met uw licht in mijn hart 

Dat ik u zien zal dat ik u zien zal 

Bekleed met majesteit en macht 

Stralend in de glans van uw glorie 

Vul ons met uw liefde en kracht 
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Wij zingen heilig heilig heilig 

Bekleed met majesteit en macht 

Stralend in de glans van uw glorie 

Vul ons met uw liefde en kracht 

Wij zingen heilig heilig heilig 

Wij zingen heilig heilig heilig 

Heilig heilig heilig 

Heilig heilig heilig 

Dat ik u zien zal 

 

Heilig heilig heilig 

Heilig heilig heilig 

Heilig heilig heilig 

Dat ik u zien zal 

Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart Heer) 

Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart) 

Heilig heilig heilig (dat ik u zien zal) 

Dat ik u zien zal 

 

Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart Heer) 

Heilig heilig heilig (schijn met uw licht in mijn hart) 

Heilig heilig heilig (dat ik u zien zal) 

Dat ik u zien zal 

Dat ik u zien zal 

Dat ik u zien zal 

Zingen - Waymaker 
You are here, moving in our midst 
I worship You, I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You, I worship You 
You are here, moving in our midst 
I worship You, I worship You 
You are here, working in this place 
I worship You, I worship You 
 
You are 
Waymaker, miracle worker 
Promise keeper, light in the darkness 
My God, that is who You are 
You are 
Waymaker, miracle worker 
Promise keeper, light in the darkness 
My God, that is who You are 
 
You are here, touching every heart 
I worship You, I worship You 
You are here, healing every heart 
I worship You, I worship You 
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You are here, turning lives around 
I worship You, I worship You 
You are here, mending every heart 
I worship You, yeah, I worship You, Lord 
 
Waymaker, miracle worker 
Promise keeper, light in the darkness 
My God, that is who You are 
Waymaker, miracle worker 
Promise keeper, light in the darkness 
My God, that is who You are 
 
Oh, that is who You are Oh, and that is who You are  
(That is who You are) 
 
Even when I don't see it, You're working 
Even when I don't feel it, You're working 
You never stop, You never stop working 
You never stop, You never stop working 
 
Zingen – Hier is mijn hart Heer (Opwekking 802) 

Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer.  
Spreek uw waarheid binnen in mij. 

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.  
Ik ben geliefd en puur gemaakt.  
Ik leef opnieuw. Ik adem in.  
Ik vind herstel, een nieuw begin. 

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.  
Ik ben geliefd en puur gemaakt.  
Ik leef opnieuw. Ik adem in.  
Ik vind herstel, een nieuw begin. 

U bent sterk. U behoudt.  
U vergeeft. U bent trouw.  
U bent licht. Schijn in mij.  
U die leeft, leef in mij. 

Hier is mijn leven. Hier is mijn leven.  
Spreek uw waarheid binnen in mij. 

U bent meer dan genoeg.  
U bent hier. U bent goed.  
U bent hoop. U die redt,  
U bent al wat ik heb. 

Hier is mijn hart Heer… 
Hier is mijn leven 
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Houd mij dicht bij U 

Laat me nooit meer gaan 

Voor U leg ik mijn leven neer 

Verlangend naar Uw vriendschap Heer 

 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb 
Uw liefde die mij warmte geeft 
Als U mij in Uw armen neemt 
Leid mij naar Uw hart 
Breng mij terug naar U 
 
Refrein 
U bent mijn doel 
U bent mijn hartsverlangen 
U bent mijn doel 
Houd mij heel dicht bij U 
Houd mij dicht bij U 
Laat me nooit meer gaan 
Voor U leg ik mijn leven neer 
Verlangend naar Uw vriendschap Heer 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb 
Uw liefde die mij warmte geeft 
Als U mij in Uw armen neemt 
Leid mij naar Uw hart 
Breng mij terug naar U 
 
Refrein 
U bent mijn doel 
U bent mijn hartsverlangen 
U bent mijn doel 
Houd mij heel dicht bij U 
U bent mijn doel 
U bent mijn hartsverlangen 
U bent mijn doel 
Houd mij heel dicht bij U 
U bent mijn doel 
U bent mijn hartsverlangen 
U bent mijn doel 
Houd mij heel dicht bij U 
Houd mij heel dicht bij u 
 

Schriftlezing (Matteüs 14: 22-33) 

Preek  

 

Zingen – Lopen op het water (Opwekking 789) 

U leert me lopen op het water,  
de oceaan is weids en diep.  
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U vraagt me alles los te laten,  
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

En als de golven overslaan,  
dan blijf ik hopen op uw Naam.  
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij.  
Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade.  
Uw sterke hand, die houdt mij vast.  
En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet,  
want uw trouw houdt stand. 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,  
in vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. 

Zingen – Houd me dicht bij u (Opwekking 616) 

 

Houd mij dicht bij U. 

Laat me nooit meer gaan. 

Voor u leg ik mij leven neer. 

Verlangend naar u vriendschap Heer. 

U alleen begrijpt 

Wat ik nodig heb. 

U liefde die mij warmte geeft 

Als U mij in uw armen neemt. 

Leid mij naar u hart. 

Breng mij terug naar u. 

U bent mijn doel. 

U bent mijn harts verlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U. 

Hou mij dicht bij U. 

Laat me nooit meer gaan. 

Voor u leg ik mijn leven neer 

Verlangend naar u vriendschap Heer 

U alleen begrijpt. 

Wat ik nodig heb. 

U liefde die mij warmte geeft. 

Als U mij in uw armen neemt. 

Leid mij naar uw hart. 

Breng mij terug naar U. 

U bent mijn doel. 

U bent mij harts verlangen. 
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U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U. 

 

U bent mijn doel. 

U bent mij harts verlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U. 

U bent mijn doel. 

U bent mij harts verlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U. 

Houd mij heel dicht bij U. 

Zingen – Welk een vriend is onze Jezus (Johannes de Heer 150) 

 

Welk een vriend is onze Jezus 

Die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem 

Altijd vrij tot God mag gaan 

Dikwijls derven wij veel vrede 

Dikwijls drukt ons zonde neêr 

Juist omdat wij 't al niet brengen 

In 't gebed tot onzen Heer 

Leidt de weg soms door verzoeking 
Dat ons hart in 't strijduur beeft 
Gaan wij dan met al ons strijden 
Tot Hem, die verlossing geeft 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
Dan Hij die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing 
Hij alleen is 't, die ons schraagt 

Zijn wij zwak, belast, beladen 
En ter neêr gedrukt door zorg! 
Dierbr'e Heiland! onze Toevlucht! 
Gij zijt onze Hulp en Borg! 
Als soms vrienden ons verlaten 
Gaan wij biddend tot den Heer 
In Zijn armen zijn wij veilig 
Hij verlaat ons nimmermeer 
 
Collecte 

Zingen – Goedheid van God (Opwekking 849) 

 

Ik hou van U; uw genade blijft me dragen; 

Dag aan dag, in de palm van uw hand. 

Van de morgen tot de avond, 

Als ik weer slapen ga, 

Zing ik steeds van de goedheid van God. 
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Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader, 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leeft met U, in de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer, 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 2x 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 
Zegen  

Zingen – De Zegen (Versie Eline) 

De Heer zegent beschermt jou 
Zijn nabijheid geeft hij Genadig is Hij 
De Heer richt zijn oog op jou 
En geeft vrede (de Heer) 

De Heer zegent beschermt jou 
Zijn nabijheid geeft Hij Genadig is Hij 
De Heer richt zijn oog op jou 
En geeft vrede 
Amen amen amen 
Amen amen amen 
De Heer zegent beschermt jou 
Zijn nabijheid geeft hij genadig is Hij 
De Heer richt zijn oog op jou 
En geeft vrede 
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Amen amen amen 
Amen amen amen (amen amen) 

Amen amen amen 
Amen amen amen (heer Jezus de Vader) 

Laat zijn goedheid op jou stralen 
Meer dan duizend generaties 
Jouw familie en jouw kind'ren 
En hun kind'ren en hun kind'ren 
Zijn nabijheid gaat voor jou uit 
En komt na jou en is naast jou 
En rondom jou binnenin jou 
Hij is met jou Hij is met jou 
In de ochtend in de avond 
In jouw komen in jouw weggaan 
In jouw huilen in jouw lachten 
Hij is voor jou Hij is voor jou 
Laat zijn goedheid op jou stralen 

Meer dan duizend generaties 
Jouw familie en jouw kind'ren 
En hun kind'ren en hun kind'ren 
Zijn nabijheid gaat voor jou uit 
En komt na jou en is naast jou 
En rondom jou binnenin jou 
Hij is met jou Hij is met jou 
In de ochtend in de avond 
In jouw komen en jouw weggaan 
In jouw huilen in jouw lachen 
Hij is voor jou Hij is voor jou 
Hij is voor jou Hij is voor jou 
Hij is voor jou Hij is voor jou 
Hij is voor jou Hij is voor jou 
Amen amen amen 
Amen amen amen (hij is voor jou) 

Hij is voor jou niet tegen jou 
En als God voor ons is wie zou er dan tegen ons zijn 
Laat zijn goedheid op jou stralen 
Meer dan duizend generaties 
Jouw familie en jouw kind'ren 
En hun kind'ren en hun kind'ren 
Zijn nabijheid gaat voor jou uit 
En is naast jou en komt na jou 

En rondom jou binnenin jou 
Hij is met jou Hij is met jou 
In de ochtend in de avond 
In jouw komen en jouw weggaan 
In jouw huilen in jouw lachen 
Hij is voor jou Hij is voor jou 
Hij is voor jou Hij is voor jou 
Oh Hij staat aan jouw kant (we zingen amen) 

Amen amen amen 
Amen amen amen 
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Na de dienst  

Let everything that has breath 

Praise the Lord, praise the Lord 

Let everything, let everything that has breath 

Praise the Lord, praise the Lord 

 
I'll praise in the valley, praise on the mountain  
I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting 
I'll praise when outnumbered, praise when surrounded 
'Cause praise is the waters my enemies drown in 
 
As long as I'm breathing 
I've got a reason to 
Praise the Lord, oh my soul  
Praise the Lord, oh my soul 
 
I'll praise when I feel it, and I'll praise when I don't 
I'll praise 'cause I know You're still in control 
'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound 
Oh, my praise is the shout that brings Jericho down  
 
As long as I'm breathing 
I've got a reason to 
Praise the Lord, oh my soul 
Praise the Lord, oh my soul 
I won't be quiet, my God is alive 
So how could I keep it inside?  
Praise the Lord, oh my soul 
 
I'll praise 'cause You're sovereign, praise 'cause You reign 
Praise 'cause You rose and defeated the grave 
I'll praise 'cause You're faithful, praise 'cause You're true 
Praise 'cause there's nobody greater than You 2x 
 
Praise the Lord, oh my soul 
Praise the Lord, oh my soul 
Praise the Lord, oh my soul 
Praise the Lord, oh my soul 
 
I won't be quiet, my God is alive 
How could I keep it inside? 2x 
Praise the Lord, oh my soul 
 
 
 
 


