
Liturgie gezamenlijke ontmoetingsdienst zondag 25 augustus 
 
Welkom door Rikus van der Es 
 
Zingen - Abba 
 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons 
Uw ogen vol trots en trouw zijn op ons 
Nog voor ons bestaan ging Uw hart naar ons uit 
En Uw liefde laat ons nooit meer los 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons 

Abba 
Onze Vader 
Abba 
Wij zijn van U 

U bent een Vader die zingt en juicht over ons 
U neemt ons bij de hand en danst met ons 
Niets in ons bestaan zal u ooit ontgaan 
Uw liefde laat ons nooit meer los 
U bent een Vader die zingt en juicht over ons 

Abba 
Onze Vader 
Abba 
Wij zijn van U 
Abba 
Onze Vader 
Abba 
Wij zijn van U 

U vond ons verloren in slavernij 
Uw liefde greep in en U kocht ons vrij 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 

Dichtbij Uw hart terug van weggeweest 
Komen wij thuis bij Uw welkomstfeest 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 

Bij U verdwijnt onze onzekerheid 
En vinden wij onze identiteit 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 

Nu zijn wij van U en U bent van ons 
En dat staat vast wat ons ook overkomt 
Met alles wat in ons is roepen wij nu Abba 

Abba 
Onze Vader 
Abba 
Wij zijn van U 
Abba 
Onze Vader 
Abba 
Wij zijn van U 



Gebed 
 
Zingen - Ik wil juichen voor U mijn Heer (opw 589)  
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer 
Met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U Heer 
Mijn hart is vol ontzag 
 
Ik erken: U, Heer, bent God 
En ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
Wat ik ook denk of voel. 
 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
Want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'K hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Zingen - Geen afstand  
 
U bent niet bang voor mijn vragen 
Mijn twijfel schrikt U niet af 
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen 
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht 

U bent niet verrast als ik struikel 
Niet boos of teleurgesteld 
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid 
Daar in Uw armen vind ik herstel 

U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand tussen U en mij 
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand tussen U en mij 

U heet mij altijd weer welkom 
U schudt het stof van mij af 
Ik zie compassie en trots in Uw ogen 
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach 

Niet langer gebukt onder schaamte 
U heeft mij vrijgemaakt 
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften 
U bent een vader die mij nooit verlaat 

U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand tussen U en mij 
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand 



Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mij over 

Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mij over 

Dit is waar ik hoor te zijn 
Ik dicht bij U, U dicht bij mij 
Ik wil nu niets anders meer 
Ik geef mijzelf 

U strekt zich uit naar mij 
Wat ik ook doe of voel 
Er is geen afstand tussen U en mij 
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien 
Er is geen afstand tussen U en mij 
 
Zingen - Jezus Overwinnaar  
 
Waar U verschĳnt 
Wordt alles nieuw 
Want U bevrĳdt 
En geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 

U bent de held 
Die voor ons strĳdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vĳand vlucht 
Ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen 
Hoogste Heer 

Voor eeuwig is Uw heerschappĳ 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote Naam 
Jezus overwinnaar! 

De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt 
In diepst ontzag 
De hemel juicht 
Voor onze Koning 
En de machten van de hel 



Weten Wie er regeert 
Naam boven alle namen 
Hoogste Heer 

Voor eeuwig is Uw heerschappĳ 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote Naam 
Jezus overwinnaar! 

Voor eeuwig is Uw heerschappĳ 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote Naam 
Jezus overwinnaar! 

Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen (5x) 

Voor eeuwig is Uw heerschappĳ 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote Naam 
Jezus overwinnaar! 

Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote Naam 
Jezus overwinnaar! 
U bent Jezus overwinnaar! 
U bent Jezus overwinnaar! 
 
Schriftlezing Genesis 28: 10-22 (NBV21) 

Jakobs droom in Betel 

10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij 
bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij 
pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die 
plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde 
stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen 
omhooggaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben 
de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop 
je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel 
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het 
westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen 
zullen alle volken op aarde gezegend worden. 15 Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal 
beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je 
niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’ 

16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is 
de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een 
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit 
moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen 



die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te 
gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette die stad Luz. 20 En 
hij legde een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als 
Hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21 en als ik veilig terugkom bij 
mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. 22 De steen die ik gewijd heb, zal 
dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende deel zal afstaan 
van alles wat U mij geeft.’ 

Overdenking ‘een nieuw begin’  
 
Zingen - Terug naar Eden 
 
Breng mij terug naar de start 
Breng mij terug naar waar Uw hart 
Met het mijne is verweven 
Breng mij terug naar Eden 
Waar U mij maakte uit stof 
En de adem uit Uw mond 
Mij leven heeft gegeven 
Breng mij terug naar Eden 
Ik ben gemaakt voor U 
Geschapen voor Uw liefde 
Om bij U te zijn in intimiteit 
Was Uw oorspronkelijke plan met mij 
Ik wil terug, breng mij terug 
Naar Eden 
Breng mij terug naar die plaats 
Waar Uw liefde zo volmaakt 
Al mijn angsten heeft verdreven 
Breng mij terug naar Eden 
Waar mijn ziel U vertrouwt 
Niets mij nog langer tegenhoudt 
Om mijzelf aan U te geven 
Breng mij terug naar Eden 
Ik ben gemaakt voor U 
Geschapen voor Uw liefde 
Om bij U te zijn in intimiteit 
Was Uw oorspronkelijke plan met mij 
Ik wil terug, breng mij terug 
Naar Eden 
Ik wil U aanschouwen 
En zien wie U bent 
Ik wil van U houden 
En horen wat U zegt 
Ik wil U aanschouwen 
Dag en nacht, elk moment 
U als Vader vertrouwen 
Daarvoor ben ik bestemd 
Ik ben gemaakt voor U 
Geschapen voor Uw liefde 
Om bij U te zijn in intimiteit 
Was Uw oorspronkelijke plan met mij 



Ik wil terug, breng mij terug 
Naar Eden 
 
Zingen - Hart van aanbidding (opwekking 548)  
 
Ik wil terug naar het hart van aanbidding  
en dan gaat het om U,  
om U alleen Jezus.  
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging  
want het gaat toch om U,  
om U alleen Jezus.  
 
De muziek vervaagt  
langzaam wordt het stil,  
dan kom ik bij U.  
Met mijn grootste wens  
iets te geven Heer  
waar U blij mee bent.  
 
Ik wil terug naar het hart van aanbidding  
en dan gaat het om U,  
om U alleen Jezus.  
Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging  
want het gaat toch om U,  
om U alleen Jezus.  
 
Onvolprezen Heer,  
U bent zoveel meer  
dan ik zeggen kan.  
Maar al ben ik zwak,  
alles wat ik heb  
leg ik voor U neer.  
 
Na dit lied komen de kinderen terug uit de kinderdienst 
 
Zingen - Wees niet bang  
 
Als alle lichten doven en ik niks meer zie  
Dan mag ik geloven Dat u mij altijd ziet  
Want U zingt over mij  
 
Wees niet bang, wees niet bang  
Ik ben altijd om je heen  
Ben je alleen of verdrietig  
dan help ik je erdoorheen  
Wees niet bang  
Ik ben altijd bij je heel je leven lang  
 
Als ik me nergens thuis voel En ik eenzaam ben  
En niemand vindt mij cool Dan hoor ik uw stem  
Want U zingt over mij  
 
Je bent Geliefd, bemind  



Een koningskind  
Door mij gewenst  
Een meesterwerk 
 
Bericht van overlijden (optioneel) 
 
Aansluitend zingen lied bij bericht van overlijden 
 
Dankgebed 
 
Collecte  
 
Zingen - Je mag ook verliezen 
 
Wat als ik breek  
Wat als ik niet kan zijn wat jij van mij verwacht  
Wat als ik niet in het perfecte plaatje pas  
Mag ik er dan zijn   
  
Wat als ik faal   
Wat als ik niet meer waarmaak waar ik ooit voor stond  
Waar ik op hoopte ligt in scherven op de grond  
Mag ik er dan zijn    
  
Je mag ook verliezen  
Je mag ook verliezen   
Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn   
Zo hard gestreden  
Gesmeekt en gebeden  
Laat het maar los nu,  
En kom maar bij mij  
  
Ben ik genoeg  
Ook als ik nooit meer het succesverhaal zal zijn   
Wat als de pijn in mij een leven lang niet slijt  
Is het dan goed  
  
Mag ik nog mee  
Als ik niet snel genoeg de antwoorden weer weet  
Kun ik nog held zijn als de moed me steeds ontbreekt  
Is dat ok?  
  
Hier is een plek  
Voor dwalers en falers  
Hier is een plek  
Voor als het mislukt  
Kom als je moe bent  
Verward en verslagen  
Hier is een plek  
Hier vind je rust 
 
Zegen 
Zingen - De Zegen 



 
De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 

Laat zijn goedheid op jou stralen 
meer dan duizend generaties 
jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hij is met jou, Hij is met jou. 
In de ochtend, in de avond, 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hij is voor jou, Hij is voor jou.  

 
 
Bij uitgaan van de kerk zingt Eline: Levenswoorden  
 
De stemmen in mijn denken   
Klinken oorverdovend hard   
Ze komen nooit alleen, ze komen meestal onverwacht   
  
Ze zeggen jij bent anders,  
Ongeliefd en ongeschikt  
Ze weten me te raken en ze praten op me in   
  
Maar U spreekt  
Levenswoorden  
U zegt het, dus ik ben genoeg  
Want U spreekt  
Levenswoorden  
En ik ga open als een bloem  
Die na een lange winter   
Weer het zonlicht voelt  
  
Ik blijf maar vergelijken  
Een gevecht dat ik niet win  
Er is altijd iemand beter, mooier, heiliger dan ik  
  
En als ik val   
Dan val ik in genade   
Als ik struikel  
Dan struikel ik naar huis 


