
Liturgie Gezamenlijke Ontmoetingsdienst 23-03-2025 
Muziek: Connect 
Voorganger: Ds Hans de Jong 
Thema: Je bent onderdeel van een kudde 
 

 
Zingen  - Ik wil juichen voor U mijn Heer (Opw 589) 
 
Ik wil juichen voor U mijn Heer - met blijdschap in mijn hart 
Ik wil jubelen voor U Heer - mijn hart is vol ontzag 
Ik erken U Heer bent God - en ik behoor U toe 
Mijn aanbidding is slechts voor U - wat ik ook denk of voel 
 
En ik ga door de poorten met een loflied 
Want ik wil U ontmoeten deze dag 
En ik zing U alle lof toe 
’k hef mijn handen naar U op 
Ik prijs uw naam God van de eeuwigheid 
 
Ik wil juichen voor U mijn Heer - met blijdschap in mijn hart 
Ik wil jubelen voor U Heer - mijn hart is vol ontzag 
Ik erken U Heer bent God - en ik behoor U toe 
Mijn aanbidding is slechts voor U - wat ik ook denk of voel 
 
En ik ga door de poorten met een loflied 
Want ik wil U ontmoeten deze dag 
En ik zing U alle lof toe 
’k hef mijn handen naar U op 
Ik prijs uw naam God van de eeuwigheid 
 
Want de Heer is goed zijn goedertierenheid 
Is tot in eeuwigheid a - men 
Ja de Heer is goed zijn liefde en zijn trouw 
Zijn tot in eeuwigheid a - men 
 
En ik ga door de poorten met een loflied 
Want ik wil U ontmoeten deze dag 
En ik ga door de poorten met een loflied 
Want ik wil U ontmoeten deze dag 
En ik zing U alle lof toe 
’k hef mijn handen naar U op 
 
Ik prijs uw naam 
Ik prijs uw naam 
Ik prijs uw naam 
God van de eeuwigheid 
 
Welkom door Froukina Postma 
 
Gebed door Froukina Postma 



 
Zingen - Groot is Uw trouw o Heer (Opw 123) 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon, maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Groot is Uw trouw ied're morgen opnieuw 
Groot is uw trouw, u blijft altijd dezelfde 
Groot is Uw trouw die zal blijven bestaan 
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Zingen - Juicht (Opw 174) /Hij is verheerlijkt (Opw 349) 

Juicht, want Jezus is Heer, 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 

die ons lief heeft 

Hij is verrezen en leeft 

Jezus, de Koning die mensen het leven weer geeft. 

Hij is verheerlijkt als Koning verheven 

Zo hoog ’k zal Hem prijzen 



Hij is verheerlijkt voor eeuwig verheerlijkt 

En ik verhoog zijn naam 

Hij is mijn God 

Zijn waarheid houdt eeuwig stand 

Hemel en aard’ 

Verheugen zich in zijn naam 

Hij is verheerlijkt als Koning verheven zo . . . . 

Juicht, want Jezus is Heer, 

Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 

die ons lief heeft 

Hij is verrezen en leeft 

Jezus, de Koning die mensen het leven weer geeft. 

Jezus, de Koning die mensen het leven weer geeft. 

 
Zingen - Heer ik prijs uw grote naam (ELB 342/Opw 430) 
 
Heer ik prijs uw grote naam 
Heel mijn hart wil ik U geven 
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven 
 
U daalde neer van uw troon om mens te zijn 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn 
Van het kruis naar het graf 
Uit het graf weer opgestaan 
Heer ik prijs uw grote naam 
instrumentaal twee regels 
 
Heer ik prijs uw grote naam 
Heel mijn hart wil ik U geven 
Want U bent de weg gegaan 
Die mij redding bracht en leven 
 
U daalde neer van uw troon om mens te zijn 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn 
Van het kruis naar het graf 
Uit het graf weer opgestaan 
 
Heer ik prijs uw grote naam 
Heer ik prijs uw grote naam 
Heer ik prijs uw grote naam 
Heer ik prijs uw grote naam 
 
 

Schriftlezingen – Hans de Jong 



Psalm 23 
Een psalm van David. 
 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3 Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
 
4  Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
 
5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 
6  Geluk en genade volgen mij 

alle dagen van mijn leven, 

ik verblijf in het huis van de HEER 

tot in lengte van dagen. 

Romeinen 12: 1-8 (NBV 21) 

Leef volgens de wil van God 
1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf 

als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de 

ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2  U moet uzelf niet aanpassen aan deze 

wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken 

wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 

3  Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf 

niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf 

denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u 

geschonken heeft. 4  Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet 

allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en 

zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6  We hebben verschillende gaven, 

onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te 

profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave 

heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te 

onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. 



Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen 

met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. 

Preek door Hans de Jong 
 
Zingen - Vul dit huis met Uw glorie (opw 815) 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
En alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
En alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, heilig 
Heilig is de Heer 
Jezus is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U 
En alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, heilig 
Heilig is de Heer 
Jezus is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Bericht van overlijden 
 
Zingen Lied 254 1en 4 
 
God in den hoog' alleen zij eer en dank 
voor Zijn genade 
Daarom dat nu en nimmer meer 
ons de ren nood en schade 
God toont Zijn gunst aan ons geslacht 
Hij heeft de vrede weege bracht 
de strijd heeft thans een einde 



 
O Heil'ge Geest ons hoogste goed 
ten Trooster ons gegeven 
die hen voor satans macht behoedt 
wien Christus schonk het leven 
door zijnen bangen bitt'ren dood 
och help ons in de droeve nood 
Wij steunen op uw trouwe 
 
God in den hoog alleen zij eer 
en dank voor zijn genade 
Daarom dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht 
hij heeft de vrede weer ge - bracht 
De strijd heeft thans een einde. 
 
Gebed door Hans de Jong 
 
Kinderen komen terug in de kerk 
 
Kinderlied - Heer onze Heer hoe machtig is uw naam  
 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
 
Zie ik de hemel, het werk van uw hand, 
Zon, maan en sterren door U daar geplant. 
De hele aarde, en alles wat leeft 
Het is echt ongelofelijk dat U dit aan ons geeft 
 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
 
Wie ben ik Heer dat U zelfs aan mij denkt, 
En mij Uw aandacht en liefde steeds schenkt. 
U geeft mij alles, ik kom niks te kort, 
En daarom dank ik U steeds weer, U bent de grootste God. 
 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde. 
 
Collecte 
 



Tijdens de collecte - Schoon 
 
Kostbaar bloed heeft mij vergeven 
Puur als de witste sneeuw 
Krachtig om zonde en schaamte te doen verdwijnen 
Dit verbond maakt mij compleet 
 
Dus ik richt mij op 
Mijn hoofd omhoog 
Want door Zijn genade 
Is mijn leven gered 
De hoogste Naam 
Heeft mij vrijgemaakt 
Dank zij Jezus 
is mijn hart rein 
 
Zuiver mijn hart in Uw aanwezigheid 
Leer mij de vreugde te ontdekken 
Van heiligheid die zich vormt terwijl U mij dichterbij trekt 
In U wordt hersteld wat verloren was 
 
Dus ik richt mij op 
Mijn hoofd omhoog 
Want door Zijn genade 
Is mijn leven gered 
De hoogste Naam 
Heeft mij vrijgemaakt 
Dank zij Jezus 
is mijn hart rein 
 
Zingen – The Heart Of Worship  
 
When the music fades/ Als de muziek verdwijnt 
And all is stripped away/ En alles is leeggehaald 
And I simply come/ En ik gewoonweg kom 
Longing just to bring/ Verlangend om te brengen 
Something that’s of worth/ Iets dat van waarde is 
That will bless Your heart/ Dat Uw hart zal zegenen 
 
I’ll bring You more than a song/ Ik zal U meer dan een lied brengen 
For a song in itself/ Want een lied op zichzelf 
Is not what You have required/ Is niet wat U heeft gevraagd 
You search much deeper within/ U zoekt nog dieper vanbinnen 
Through the way things appear/ Door de manier waarop dingen lijken te zijn 
You’re looking into my heart/ Kijkt U in mijn hart 
 
 
I’m coming back to the heart of worship/ Ik kom terug naar de kern van aanbidding 
And it’s all about You/ En het gaat allemaal om U 
It’s all about You, Jesus/ En het gaat allemaal om U, Jezus 



I’m sorry, Lord, for the thing I’ve made it/ Het spijt me, Heer, voor wat ik ervan 
gemaakt heb 
When it’s all about You/ Als het allemaal om U gaat 
It’s all about You, Jesus/ Het gaat allemaal om U, Jezus 
 
King of endless worth/ Koning van eindeloze waarde 
No one could express/ Niemand kan uitdrukken 
How much You deserve/ Hoeveel U verdient 
Though I’m weak and poor/ Hoewel ik zwak en arm ben 
All I have is Yours/ Alles wat ik heb is voor U 
Every single breath/ Iedere simpele ademhaling 
 
I’ll bring You more than a song/ Ik zal U meer dan een lied brengen 
For a song in itself/ Want een lied op zichzelf 
Is not what You have required/ is niet wat U heeft gevraagd 
You search much deeper within/ U zoekt nog dieper vanbinnen 
Through the way things appear/ Door de manier waarop dingen lijken te zijn 
You’re looking into my heart/ Kijkt U in mijn hart 
 
I’m coming back to the heart of worship/ Ik kom terug naar de kern van aanbidding 
And it’s all about You/ En het gaat allemaal om U 
It’s all about You, Jesus/ En het gaat allemaal om U, Jezus 
I’m sorry, Lord, for the thing I’ve made it/ Het spijt me, Heer, voor wat ik ervan 
gemaakt heb 
When it’s all about You/ Als het allemaal om U gaat 
It’s all about You, Jesus/ Het gaat allemaal om U, Jezus 
 
 
Zegen door Hans de Jong 
 
Zingen - Eén doel (Opw 771) 
 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! Heer ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in Uw licht! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U 
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U. 
Wat geweldig dat U hier bent! Heer ons loflied is Uw troon. 
Heel ons wezen is alleen op U gericht. 
Voor de troon van Uw genade mogen wij als kinderen zijn, 
daarom vieren wij het leven in Uw licht! 
 



Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 
O, o, o, o, o, o, o, o, o, oh! 
O, o, o, o, o, o, o, o, o, oh! 
 
Heer, wij zingen en aanbidden om Uw goedheid en Uw trouw. 
Onze dank en onze liefde zijn voor U. 
En er is geen andere reden waarom wij hier samen zijn. 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
Wij komen hier voor één doel: dat bent U! 
 


