
Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan

Liturgie  

voor de gedachtenisdienst op Eeuwigheidszondag  
23 november 2025 om 10.00 uur

 in kerkgebouw De Flambou

In deze dienst gedenken wij hen  
die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn

Voorgangers: Ds. Hans de Jong, Trijntje Klok en Rikus van der Es
Ouderling van dienst: Mattie Bruining

Lector: Rikus van der Es
Organist: Caroline van der Laan 



Orgelspel 

De klok wordt geluid

Welkom en mededelingen door de lector eindigend met gedicht:

Eeuwigheidszondag

Vandaag gedenken wij die in ’t voorbije jaar door de dood ontvielen.                              

veel gedachten leven nog in onze zielen

hier is een plek van rust, dit is het huis des Heren.                                                            

God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren

Hij komt naar ons toe in gebeden en in lied.                                                                     

Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet

wij vinden ware troost bij de goede Herder.                                                                   

veilig in Zijn hoede kunnen wij weer verder

Aanvangslied: Lied 31: 1, 2, 4

Op U vertrouw ik, Heer der Heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.

In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde. 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
Amen. 



Gebed

Bijbellezing: Psalm 77 en Mattheüs 11: 28-30

Zingen: Lied 314

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Overdenking

Zingen: Lied 466 Hemelhoog: 1, 2, 4

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
op klimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood. 



Herdenking

Declamatie: Heer herinner u de namen!  

Heer, herinner U de namen
van hen die geschapen zijn
en weer tot hun Schepper kwamen
met hun vreugde en hun pijn.
Elke naam gaf U het leven,
wonder in de moederschoot.
Dank voor wat U heeft gegeven,
wie U bent als reisgenoot.

Heer, wij denken aan de namen
die nog wonen in ons hart.
Voorheen was het leven samen,
maar de dood houdt ons apart.
Ieder leven had zijn waarde,
elk bestaan zijn eigen zin.
Nu als graan gezaaid in aarde,
slapend tot een nieuw begin.

Heer, herinner onze namen,
geef ons troost in elk gemis.
Want wij blijven erfgenamen
van een teer gedachtenis.
Blijf vol liefde voor ons kiezen,
wees nabij in eenzaamheid.
Namen moeten wij verliezen,
maar U blijft een eeuwigheid.

Moment van gedenken

Onze overleden gemeenteleden

5 december	 Maaike Brandsma-te Nijenhuis		  90 jaar
16 december	 Minke Wobbes-Drent				   101 jaar
25 december	 Teatske van der Weg-van Houten		  74 jaar
17 januari	 Rijpke Atsma					     93 jaar
19 januari	 Hildegard (Hillie) de Vries-Edema		  86 jaar
22 januari	 Willem Steven From				    82 jaar
22 januari	 Maria Johanna van der Meer-Kaaijk		  95 jaar
10 februari	 Wieke de Jong-Storm				    85 jaar
11 februari	 Korneliske (Corrie) Veenhuizen-Postmus	 81 jaar
17 februari	 Jan van der Grift				    73 jaar



Zingen: lied 23 b: 1

De Heer is mijn herder!
‘k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

22 februari	 Kee Kamminga				    88 jaar
6 maart		 Froukje Hansma-Borger			   94 jaar
18 maart	 Sijtze Vaatstra					     85 jaar
19 maart	 Jan Boonstra					     89 jaar
19 maart	 Hendrik (Henk) Hofstede			   65 jaar
30 maart	 Pieter (Piet) de Jong				    85 jaar
1 april		  Ankie van Kammen-Pot			   68 jaar
8 april		  Martje Veenstra-van der Veen			  85 jaar
16 april		 Sikke Weening					    88 jaar
2 mei		  Harmiena Tjoelker-de Vries			   89 jaar
	
Zingen: lied 23 b: 2

De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

6 mei		  Jan Oudega					     85 jaar
7 mei		  Maaike van Kammen-van der Veen		  98 jaar
13 mei		  Hennie Krol-Dillema				    88 jaar
18 mei		  Josephine Theresia (Fien) Heusser		  83 jaar
21 mei		  Lourens (Lau) van der Hoek			   82 jaar
5 juni		  Hendrik (Henk) van der Tuin			   65 jaar
6 juni		  Ypie van Houten-van der Veen		  70 jaar
18 juni		 Jan de Haan					     77 jaar
28 juni		 Aaltje Kootstra-Zandberg			   84 jaar
1 juli		  Aukje Dalstra-van der Kaap			   99 jaar
25 juli		  Aaltje (Alie) de Jong-Terpstra			   84 jaar
8 augustus	 Sjouke Land 					     86 jaar

Zingen: lied 23 b: 3

De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
O Heer, mij vertroosten
uw stof en uw staf!



14 augustus	 Atze van der Veen				    94 jaar
23 augustus	 Sjoerdje van der Meer-de Vries		  87 jaar
30 augustus	 Grietje Weening-Douma			   86 jaar
26 september	 Cornelis Willem (Cees) van Leersum		  86 jaar
29 september	 Stientje Taapke (Stien) Postema		  80 jaar
9 oktober	 Valerie Rose (Wally) Halma-Nowack		  89 jaar
21 oktober	 Teatske Rikstje (Thea) de Jonge-Kalsbeek	 81 jaar
23 oktober	 Rennie Klaver					     60 jaar
29 oktober	 Anna Maria (Ania) van der Zee		  41 jaar
30 oktober	 Aldert de Jong					     91 jaar
11 november	 Albertje Henderika van der Velde-Rijploeg	 88 jaar

Zingen: lied 23 b: 4

De Heer is mijn herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

De laatste kaars wordt aangestoken voor de overleden mensen uit onze 
dorpen, uit familie- en vriendenkring, die hier vandaag niet worden
genoemd, maar wel voortleven in onze herinneringen.

Zingen: lied 23 b: 5

De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd. 

Een moment van stilte

Gedicht: Klinkend jouw naam

Moment van het licht in verscholen verdriet,

de kaars wordt ontstoken voor wie ‘t aardse verliet.

Flakkerend licht dat het donker verstoot,

verlicht en bescherm ons tot over de dood.

Breng nu het licht naar de bron van bestaan,

troost ons en geef hen een eeuwige naam.

Klinkend jouw naam in het licht van Gods huis,

hier woont zijn liefde, Hij bracht jou thuis.

Dankgebed en voorbede



Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 416     

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen

Aansluitend het gezongen: Amen, Amen, Amen



Lege stoel …..  dyn stoel

Dyn stoel: dêr’sto dyn moarnsbrochje krigest

Dyn stoel: dêr’sto dyn kofje dronkst….swart en sûnder sûker

Dyn stoel: dêr’sto de krante en de bibel liest 

	

Dyn stoel: dêr’sto ús dyn smûke ferhalen ferteldest fan froeger

Dyn stoel: ….is no leech

Wat bliuwt binne dyn ferhalen fan eartiids dêr’t wy altyd oan 

tinken bliuwe

Dyn stoel is no leech

In lege stoel

Harm Feitsma

Deze liturgie wordt u aangeboden door 




