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‘Houd de geboden

die ik u vandaag opleg
steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in
en spreek er steeds over,
thuis en onderweg,

als u naar bed gaat

en als u opstaat.’
(Deuteronomium 6:6-7, NBV21)

Het verhaal gaat door

‘Moet dat echt?’, dacht ik vaak bij het horen van
de woorden hierboven. Moet ik er steeds over
beginnen? ‘Voor alles is een tijd’, zegt de Prediker,
en dat mogen we hier vast ook wel op toepassen.
Maar we kunnen niet zwijgen: het verhaal gaat
alleen maar verder als we de tijd nemen ons uit
te spreken en naar anderen te luisteren. In de
kerk geven we elkaar de gelegenheid om daar de
tijd voor te nemen. Dat doen we in eigen
gemeente, en zo nu en dan ook met alle
gemeenten bij elkaar. Komende maanden in elk
geval drie keer: één keer voor opvoeders,
kindernevendienstleiders, clubleiders,
catecheten, jeugdouderlingen en predikanten.
Eén keer voor theologen. En één keer voor elk die
geestelijke warmte zoekt. Maak uw keus!

28 mei: ‘Op verhaal komen’

Vorig jaar zijn we ermee begonnen en het is nu al
een traditie: de inspiratieavond voor het
jeugdwerk. We doen dat samen met Roetz, zij zijn
erg goed in jeugdwerk en ook heel ervaren in het
organiseren van events. Je zult dan ook merken
dat je je op deze avond geen moment zult
vervelen: het loopt als een trein.

Om stipt half zeven beginnen we met een warme
maaltijd, waar je elkaar kunt leren kennen: waar

kom jij vandaan en wat doe je in het jeugdwerk?
Na een vlotte opening om zeven uur volgen dan
twee workshoprondes met een ruime keus om op
verhaal te komen:

1) ‘Echt luisteren’, waar Miriam Bierhaus je leert
wat echt luisteren met je doet. Het is een
interactieve workshop met praktijkvoorbeelden
en oefeningen.

2) ‘In gesprek door middel van spel’, waar Tim van
der Woude je leert hoe je spellen bewust inzet
met een doel, hoe je gesprekken begeleidt en hoe
je een veilige sfeer creéert waarin iedereen zich
durft uit te spreken. Tim was er vorig jaar ook bij
en weet echt alles van spellen: een aanrader!

3) ‘Voorlezen en vertellen’, waar Bea Hermans je
leert los te komen van het papier, de spanning op
te bouwen, je stem en lichaamstaal te gebruiken
en nog veel meer. Een vergeten ambacht opnieuw
ontdekt!

4) ‘Land van verwondering’, waar Liesbeth
Winters je leert om met behulp van eenvoudige
attributen een verhaal tot leven te brengen, te
bespreken met kinderen en creatief te verwerken.
Het is geinspireerd op de methodieken van Godly
Play (bekend van vorig jaar) en Kindertheologie.
5) ‘Het lastige verhaal’ is een mooie workshop
over gewone menselijke verhalen die soms toch
‘lastig’ zijn om te bespreken. Laat je verrassen
hoe dat toch kan.

6) ‘Bijbelverhalen delen in het jeugdwerk’, waar
Sjoukje Bosgraaf je laat zien hoe bijbelverhalen
meer kunnen worden dan alleen een mooi
verhaal. En dat niet alleen voor kinderen, maar
ook voor tieners.

We zijn weer te gast in Trinitas, Coehoorn van
Scheltingaweg 1, Heerenveen, op tien minuten
loopafstand van het station. Wie meer wil weten
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of zich aan wil melden kan terecht bij Dorette van
Houten (d.vanhouten@planet.nl). Of zoek op de
website van Roetz Nederland op ‘Impactmakers’:
roetznederland.nl/evenement/impactmakers-2/

3 juni: ‘“Tussen macht en gezag’

Nog geen week na de inspiratieavond voor het
jeugdwerk zijn we weer te gast in Trinitas, maar
nu een hele dag om op de trage vragen van de
theologie te kauwen. Macht en gezag: het thema
wordt met de dag actueler. Met de
individualisering, de opkomst van het populisme,
het afkalvend gezag van kerk, wetenschap en
journalistiek en de steeds grotere moeite die we
hebben met het onderscheid tussen feit en fictie,
is het goed om de zaken eens rustig op een rij te
zetten. Journalist en ethicus Dick Schinkelshoek
heeft zich verdiept in leven en werk van Alfred
Dedo Miiller, een theoloog uit de jaren '30, en zal
daarover spreken onder de titel: ‘Vroom en fout —
Wat kan de kerk van vandaag leren van een
theoloog die meebewoog met het nazisme’. Dit
soort verhalen wordt in deze tijd steeds meer
confronterend voor ons. Oudtestamenticus Marjo
Korpel neemt ons mee naar ‘Gezag en
leiderschap’ in de Bijbel. Ze doet dat aan de hand
van het beeld van de herder. Dat beeld wordt juist
in de kerk veel gebruikt. Maar wat betekende het
in het oude Nabije Oosten? En wat zegt het over
meer algemeen leiderschap? Het systematisch
theologische deel tenslotte neemt Kees van der
Kooi voor zijn rekening met een inleiding over
‘Macht en gezag’. Kees zal bij de meesten van ons
bekend zijn van zijn dikke ‘Van der Kooi & Van
den Brink’, maar hij heeft meer noten op zijn
zang. We nemen er alle tijd voor: om tien uur’s
morgens is de ontvangst en om half vijf middags
begint de nazit met een hapje en een drankje.
Wie zich nog niet heeft aangemeld, kan van mij
de link krijgen om dat alsnog te doen.

13 juni: De brandstof van het geloof

Nu de benzineprijzen de pan uit stijgen lijkt deze
brandstof voor het geloof spotgoedkoop: 15 euro
voor een hele dag, inclusief koffie en lunch. Of is
die brandstof in het echt nog goedkoper. Of kan ik
beter zeggen: wordt die ons gegeven om niet?
Het thema is in elk geval hoe we van het wekelijks
geloof van hout, steen en beamerlicht kunnen
komen tot het vuur dat binnen in je brandt, dat je
verwarmt, verlicht en vernieuwt.

De Protestantse gemeenten te Appelscha,
Donkerbroek en Oosterwolde zijn al maanden

bezig met de voorbereiding van dit symposium.
Ze hebben het groots aangepakt en hebben twee
theologen van formaat voor zich weten te
strikken. Stefan Paas heeft een lange rij
publicaties op zijn naam staan. Op dit moment
ben ik bezig in zijn ‘Vrede op aarde’ en wordt
daarbij getroffen door de eerlijkheid waarover hij
ook over zijn eigen geloofsweg schrijft. Dat
belooft veel voor zijn inleiding deze dag. De
tweede spreker is René de Reuver. Hij was negen
jaar lang het gezicht van onze kerk als scriba van
de synode. Hij is een echte verbinder, maar ook
één die zich intensief bezig heeft gehouden met
de toekomst van onze kerk. En dat is niet alleen
een kwestie van plannen maken, maar ook van
wachten. Dat laatste doet iets met je. Samen
vormen ze een mooi geheel, waarbij
ondergetekende vooral het gesprek met de zaal in
goede banen mag leiden.

Ik kijk ernaar uit! En nog even, voor alle
duidelijkheid: deze bijeenkomst is echt voor
iedereen, niet alleen voor hele en halve
theologen.

We zijn vanaf 9.30 uur welkom in Het Anker, Jan
Frankensingel 30 in Oosterwolde. En het
programma duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Aanmelden kan via de website van Oosterwolde:
www.pkn-oosterwolde.nl/symposium/

Het verhaal gaat verder

Het leuke van dit soort bijeenkomsten is, dat je
thuis iets te vertellen hebt. Dat lastige gesprek
‘thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat’, wordt een stuk eenvoudiger als er een
kapstok met een haakje is om het aan op te
hangen. De drie uitjes hierboven lenen zich daar
graag voor.

Inspirerende Pinksterdagen!
Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant

Zie ook de website: classisfryslan.nl

Mededelingen voor het volgend nummer (10 juni)
graag inleveren voor 3 juni.
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